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4 mei 2023 

 

Tekst voorgelezen door Heleen Buijs in de Martinuskerk in Warnsveld, voorafgaand aan de 4 mei 

herdenking bij het monument voor de  gevallenen aan de Veldesebosweg. 

Vandaag horen we het verhaal van Hendrikus roepnaam: Hein Kuiper, waarom staat hij op 

het monument? Hij staat daar met nog 8 andere namen. Al deze namen hebben wij een 

gezicht willen geven: wie waren zij? In het boek: ‘Dat offer is groot geweest’ staan zij alle 9 

uitgebreid beschreven. De afgelopen jaren zijn er al een paar namen naar voren gehaald.  

Nu is Hein Kuiper aan de beurt. Hij is 1 van deze mannen die al vroeg of later in de 2de WO, 

zijn omgekomen: gevochten voor de vrijheid van ons land. Zij zijn onze dorpsgenoten 

geweest. Ieder met een eigen verhaal. Nu dus het, te, korte levensverhaal van Hein Kuiper. 

‘ Wegens sterfgeval gesloten: A.J. Kuiper, bakkerij Warnsveld’ en ‘ Heden ontvingen wij de 

treurige zekerheid van het sneuvelen op 10 mei j.l. van onze a.s. schoonzoon en zwager: 

Hein Kuiper, marconist bij de luchtmacht. Afzender: familie Martinus’. 2 Advertenties uit de 

Zutphense krant van juni 1940. 2 Advertenties die kort aangeven wat er toen is gebeurd. 

Hein Kuiper overleden op 23 jarige leeftijd, zo jong. 

Hij was dus marconist/ radiotelegrafist bij de 

luchtmacht en hij was verloofd met Blandy. Een heel 

leven nog voor zich. Met dromen en met een missie. 

Want eind jaren 30 gaat een grote dreiging uit van 

buurland Duitsland. Op alle fronten is daar een 

herbewapening aan de gang. Vanaf 1938 annexeert 

Duitsland aangrenzende gebieden. Ook Nederland 

komt aan de beurt. En Hein wil dit niet zomaar laten 

gebeuren. Net als vele anderen met hem. 

Hein is na de HBS in dienst gegaan. Hij wordt 

ingedeeld bij de Luchtmacht op vliegbasis 

Soesterberg. Daar krijgt hij een brede opleiding. Hij 

wordt radiotelegrafist/marconist. Dat was de 

belangrijkste schakel tussen de bemanning van een 

vliegtuig en de rest van de wereld. In die tijd werd dat  

     Hein en Blandy – foto familie Kuiper                       nog met morsesignalen gedaan. Hij kon ze verzenden 

via de radio, ontvangen en vertalen. SOS bijvoorbeeld: het noodsignaal, is in morse: 3 

punten, 3 strepen, 3 punten. 

Dan breekt 10 mei 1940 aan. Wat een schitterende dag in aanloop naar de Pinksterdagen 

zou moeten worden, verandert abrupt in een nachtmerrie: het is oorlog. Zonder verklaring en 

zonder waarschuwing rijden Duitse tanks en ander materieel de grenzen over. Er zijn hevige 

gevechten op Nederlandse bodem en in de lucht.  



 

              Hein Kuiper voor de Fokker TV – foto familie Kuiper 

Hein maakt op 10 mei 1940 deel uit van de strategische groep van de Luchtmacht die op 

Schiphol is gestationeerd. Samen met 3 andere bemanningsleden is Hein aan boord. Het 

doel is vliegveld Waalhaven Rotterdam dat ’s morgens vroeg door de Duitsers is bezet. Het 

lukt de 1heid van Hein hangars op het vliegveld te bombarderen en 4 transporttoestellen van 

de Duitsers te vernietigen. Ze vliegen daarna door naar het zuiden met de bedoeling naar 

Schiphol terug te keren. Maar…… boven Oud-Beijerland worden ze aangevallen door Duitse 

Jachtvliegtuigen. De vleugels van het vliegtuig van Hein en een ander vliegtuig raken elkaar. 

In die vleugels zitten de brandstoftanks. Beide toestellen vatten onmiddellijk vlam en storten 

brandend neer. Wat een drama. Alle bemanningsleden komen om. Ook Hein. De missie van 

Hein Kuiper was een dappere poging om nog iets belangwekkends te doen tegen de Duitse 

inval. En tegen het in bezit nemen van alle vliegvelden in het westen van het land.  

De familie van Hein en van zijn verloofde Blandy weten nog van niets. Wekenlang leven ze 

in onzekerheid: wat is er met Hein gebeurd, waar is hij? Pas op 7 juni ontvangen beide 

families het zo treurige bericht dat Hein is gesneuveld. Met de andere bemanningsleden. Op 

11 juni wordt Hein met militaire eer en onder grote belangstelling begraven op de algemene 

begraafplaats van Warnsveld.  

En Blandy? De verloofde van Hein. Zij trouwt na de oorlog, krijgt 2 zonen en woont in Den 

Haag. En toeval of niet, zij woont in de buurt van Riek Kuiper. Riek is het zusje van Hein. 

Riek en Blandy worden dikke vriendinnen. De grote plek die Hein in haar hart kreeg is altijd 

gebleven. 

Zo hebben wij ook Hein Kuiper een gezicht willen geven. Hij gaf met zoveel anderen hun 

leven voor onze vrede en vrijheid. 

 

‘ Terwijl de avond naar de lente loopt en wij hier zwijgen, ritselt het in de wind. Wij gaan 

voorbij de stilte naar wie verdween. Met zoveel vrijheid om ons heen, mogen wij hier verder 

leven, de stilte is voor hen alleen. Wij denken aan wat is, wat was, het ademt in het gras” 


